
Competitie H1 27H Landskampioen 2025 
 

 
 
Halve finale vs Zeewolde 1 : 12 – 6  
 
Je hebt Ajax, Max Verstappen, Johan Cruijff, Tiger Woods, Hein Vergeer en noem nog 
een paar sportgoden die ons land of de wereld groot hebben gemaakt. En je hebt het 
Heren 1 team 27 holes van Veldzijde Wilnis. Een stel gekken, bijna gepensioneerden, 
entrepreneurs, kabouters, architecten, zeikers en hoe je ons wil noemen. Maar we 

hebben het weer geflikt (maar dat terzijde ). Nu hebben wij het geluk dat onze bijna 
1300 leden met hart en ziel steunen in voor en tegenspoed en met dat gevoel gingen 
wij de kruis/finale in.  
 
Vrijdag de dag voor de finales op weg naar het bijna buiten de planeet liggende Roden 
om daar even de kruisfinale af te tikken tegen Zeewolde. Roden-Holthuizen, een 9 
holes baan waar onze Michiel als de architect nog wel wat mag veranderen want veel 
uitdaging heeft deze baan niet. Maar doch een fantastisch ontvangst en sta je baan 
maar een dag af voor dit evenement. We moesten aan de bak want ook Zeewolde had 
het geweer op scherp. Maar u begrijpt ons geweer schiet altijd raak is het niet met een 
omweg. Bas/Jessie als ons eerste koppel aan de bak tegen de kanonnen uit Zeewolde. 
Het was spannend tot aan het laatste putje maar doch een mooie halve. Als tweede 
Brian/Michiel het koningskoppel waarvan je denkt dat ze ook nog bij elkaar slapen want 
ze laten elkaar niet los. In de volgende woorden ben ik Brian een beetje voor want u 
weet deze laat graag horen hoe goed ze wel niet zijn. Dus u begrijpt een gewonnen 
pot. Als laatste ik ze de gek/paulus. We hadden het zwaar en vooral met 4 down na 4 
holes. Maar ach 60 jaar ervaring veeg je niet zomaar aan de kant en een mooie maar 
hard gestreden all square als resultaat.  
 
De middag was door bovenstaande resultaten een stuk rustiger en was door die score 
3 winnende singles genoeg. Bas als eerste de baan in tegen een prima speler met een 
hcp van 2. Bas vol in de teugels en een heerlijke nachtrust achter de rug waarbij zijn 
geliefde hem het volledige bed gunde. Dit kon niet mis gaan dus en werd deze pot 
binnen gebracht. Jessie alias mr Stiffie liep al de hele ochtend aan zijn shirt te trekken 
want hij vertelde met trots dat ie sinds kort weer de sportschool bezocht. Helaas 
moesten we daarbij ook 380.000 keer horen dat ie vrijdagochtend ietwat te enthousiast 
was met gewichten en het daarbij in zijn rug schoot. Maar door liefde van zijn lieve Sab 
en hard gelach van ons kwam hij er weer volledig bovenop, echter niet in zijn score 
want dat potje werd verloren. Toen onze kievit alias Briean, want die naam bedenk ik 



mij net nu ik hem in mijn gedachten achter zijn karretje zie lopen. Ga hem de volgende 
keer vragen of hij niet een korset om heeft. Maar eerlijk is eerlijk en met of zonder 
korset wat kan die man golfen. Dus ook die pot gewonnen. Toen onze Paulus de baan 
in met uiteraard zijn kruiwagentje (Patty). Patty kreeg nog instructies mee dat als de 
tegenstander zijn bal niet in zicht was, dat zij in de nek van de tegenstander moest 
gaan zitten om te zien of ie niet van ligging zou veranderen. Echter had ze niet 
begrepen dat als de tegenstander hem in het bos slaat ze dan juist niet fanatiek moet 

gaan zoeken . Als vijfde adonis, goliath, hercules of zal ik het gewoon bij ik zei de 
gek houden. Ik had het zwaar en had een tegenstander die soms wat scheef was maar 
wist altijd ongeacht boom, sloot, struik of hindernis zijn tweede schot altijd op of rond 
de green wist te krijgen. Uiteindelijk toch hole 17 weten te halen waarbij ie er nog ff 
een putje in douwt van 8 meter. Deze partij verloren maar gezien onze architect Michiel 
de pot achter mij al had gewonnen en ook Bas, Remco en Briean waren wij al door 
naar de finale. Op zich best knap van een stelletje gekken die moesten knokken tegen 
Zeewolde met een maximum hcp van 4.7. De mannen waren ook niet blij maar 
begrepen het zelf ook niet hoe wij het telkens toch weer voor elkaar krijgen. (Ik snap 
het zelf ook niet ). Op naar de finale. 
 
Finale vs Leeuwenbergh  : 12 – 6 
 
De finale vond plaats op de Compagnie in Veendam (ligt op het randje van onze 
planeet). Hotels geboekt en de vrouwen liepen druppelsgewijs binnen en dus moest 
er een flesje cowboywijn open getrokken worden. Het nadeel van teveel cowboywijn 
is dat je in je slaap vreemde geluiden zoals ventilatoren gaat horen. Dus mijn advies 
GEEN cowboywijn drinken. Niet het gehele team sliep in hetzelfde hotel en vooral niet 
op dezelfde kamers sterker nog sommige gingen op de vlucht (maar dit terzijde). De 
weersverwachting was een beetje Sam Sam en was dus nog spannend. Maar geen 
nood met gewoon een leren jasje aan en mooie leren schoentjes vertrokken de 
toeschouwers richting golfbaan. Ja ja u leest het goed we hadden toeschouwers en 
dat heeft onze enorme waardering. En gezien de hoogte in rang wat betreft de 
toeschouwers waren wij verzekerd van een heerlijke bubbeltje bij winst. Onze 
tegenstanders dit jaar was wederom net als vorig jaar het team van Leeuwenbergh, 

maar dan wel met versterking want zij wilden niet nog eens verliezen . Ik stond de 
finale reserve en kon de mannen daarom eens even hartelijk toespreken, want ja als 
je met een stel gekken een heel weekend op trekt moet je ze soms even toespreken. 
Maar de mannen stonden op scherp, Stiffie zijn hernia was volledig in rook opgegaan, 
Bas had fully support van pa en ma en zelfs een kort bezoek van zijn broertje en ja in 

zijn achterzak zit zijn geliefde , Paulus die zijn kruiwagentje altijd bij hem heeft, 
Briean die ons inmiddels als familie ziet, Joris erbij die niemand nodig heeft, want die 
heeft aan zichzelf meer dan genoeg en dan heb je natuurlijk nog onze architect die zijn 
geliefde van de trein had opgepikt incl ballonnen en slingers (details komen later) en 
tja dan ik zei de gek die het allemaal moest aanzien. 
 
We stonden op scherp en de mannen van Leuwenbergh wilden niet nog eens 
besneden worden want die hadden van voorgaand jaar nog pijn. De greensomes de 
baan in met regen wel of niet of soms en dan ook heeeel veel. Incl het fantastische 
werk van spotters en starters waarbij veel dank. Wij wisten dat het spannend zou 
worden en ze hadden door wat versterking ietwat meer mogelijkheden. Als eerste 
(wordt een beetje saai) Bas/Stiffie de baan in tegen een tegenstander als Bruce Lee 
en zijn vriend. De mannen waren scherp en vooral Bruce, die door de baan de hele 
Chinese menukaart opnoemde bij een gemiste put. Maar dan heb ik het over een 
gemiste put van buiten de 10 meter (alles korter dan dat ging er in) jammer genoeg 

verloren maar doch goed gestreden ondanks de hernia  van Stiffie. Als tweede 
Briean/Michiel onze Siamese tweeling en God o god wat kunnen die gasten golfen (u 
had er bij moeten zijn). U begrijpt volle bak winst (Briean praat er graag over ) als 
derde Remco/Joris die toch knap tot de laatste hole op een gelijke stand wist te komen. 



Maar jammer genoeg was het i.p.v. een brug te ver dit keer een bunker te hoog. En 
dus moesten we de lunch in met een 2-4 achterstand. 
 
De middagronde zou spannend worden en dat was te merken aan de mannen. Ik had 
mijzelf voorgenomen om Bas te caddyen. Dit betekende wel dat ik mijn welverdiende 
kroketje in 10 minuten naar binnen moest werken, maar dat was een detail. Het grote 
werk zat er aan te komen. Ik draag doorgaans altijd de tas en ook toen ik mijn zoon 
zijn tas droeg in zijn goede tijd. En ja dan heb je dus ruzie met een elektrische trolley 

die dat doet wat jij niet wil . Maar wat een strijd en wat een mooi einde. Bas moest 
tegen de sterke man, u weet wel die van die menukaart. Dat is een taaie en Bas kwam 
tot 3 down. Ik maakt mij geen zorgen en samen wisten we het gas er op te zetten en 
met een beetje ervaring en de juiste instelling kom je op de 18e een par 5, ijzer 4 van 
de tee en dan heb je (Bas dus, ik niet) een 247 meter over naar de vlag met wind 
tegen. Bas en ik hadden een kort overleg en dat was opleggen en met 3 naar de green 
of (fuck It) houten 3 de green op. Voor mij was er maar 1 de juiste keuze en gaf de 

wood 3. Dan is het zaak om snel weg te lopen, zodat ie niet anders kan . Ik weet 
niet of u dat gevoel wel eens heeft gevoeld (geen details) maar ik kan u zeggen een 
wood 3 die wel zo perfect geraakt is 225 meter door de lucht vliegt en dan op 240 
meter (tegenwind) op de green blijft liggen voelt als (vult u dit zelf maar in). Als tweede 
Stiffie de baan in met zijn geliefde Sab in de achtervolging. Stiffie zat vol zelfvertrouwen 
en gezien zijn genezen hernia (binnen 6 uur) voelde hij zich over the Moon. En als je 
Stiffie ziet word je vanzelf al bang en laat staan met een golfkarretje voor zich uit. Stiffie 
pakte even uit en zijn tegenstander had geen schijn van kans. Als derde onzer aller 
Briean op zich prima vent, maar zelfs als hij verliest dan nog denk je uit zijn woorden 
dat ie gewonnen heeft. Maar de eerlijkheid gediend te zeggen dat ie zijn tegenstander 
even een klein lesje heeft gegeven. Als vierde Paulus (met kruiwagentje) de baan in. 
Paulus alias Remco heeft natuurlijk een bak aan ervaring een swing, dat als je die 
nadoet kom je niet nooit meer overeind maar het werkt. En hoe werkt het, nou gewoon 
je tegenstander het gevoel geven dat je wat kan en dan stiekem in zijn kuiten bijten en 
hem hartelijk een hand op hole 15 geeft als ie zich realiseert dat de beste man niet 
opgeeft. Als vijfde Joris de baan in, vol met adrenaline een woordenboek onder de arm 
voor als zijn woorden op zijn hij nog even het woordenboek raadpleegt om dan toch 
die 10.000 woorden in een uur kan aanvullen. Zijn tegenstander heeft nu nog een piep 
in zijn oren maar dat was ook de strategie. Zei nog tegen Joris, lul zijn oren van ze kop 
waar Joris op zei nee doe ik niet want tegen wie moet ik dan praten . Als laatste onze 
architect met zijn geliefde volledig in golfkleding gehesen gezien de regen die ging 
komen en er ook was. Tja welk golf moet je laten zien als je geliefde mee kijkt? Het 
beste wat je in huis hebt natuurlijk en zo geschiedde. Onze Michiel heeft zijn stokken 
laten spreken en zo ook de overige mannen van Golfclub Veldzijde heren 1/27 holes. 
En ja ja ja en nu kan het geen geluk genoemd worden. 
 
Landskampioen 2025 
 
Van deze plek (met likdoorns en blaren aan de voeten) wil ik onze trouwe supporters 
Sabrina, Esther, Patty en Ninuska danken voor de steun die wij op zijn tijd nodig 
hebben en de tussenstanden en uiteraard de filmpjes die nog volgen. Dank dank dank 
dank xxxxxx. 
 
Maar ook zeker dank voor supporting van afgelopen finaleweekend door pa/ma (Bas), 
onze voorzitter Vincent en Marlies, en onze voorzitter wedstrijdcommisie Peter met 
Arieke, de voorzitter van de redactie van de Off Course! Heel veel dank daarvoor, dat 
laat zien dat er toch leden en familie de moeite nemen om te kijken naar niet zomaar 
een prestatie maar gewoon……..de LANDSKMPIOENEN !!!!!! 
 
Videoverslag op YouTube: H1 Landskampioen 2025 

https://youtu.be/wMNfSBsHA9I?feature=shared

